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Geboorte Rubens

FEITEN
Pieter Paul Rubens (1577-1640), geboren op 28 juni 1577, was de meest
invloedrijke schilder van de barokperiode. Rubens werkte vooral in Antwerpen
enschilderde religieuze en mythologische taferelen, portretten en landschappen.
Zijn stijl kenmerkte zich door levendige kleuren, dramatische composities en
beweging.

Rubens was ook diplomaat, reisde veel en werkte voor Europese hoven. Hij
beinvloedde kunstenaars als Van Dyck en Jordaens. Zijn werk bevat vaak
krachtige vrouwelijke figuren en heroische scénes, typerend voor de barok.

SAGE - Rubens geboren in Vorselaar?

Zowel Siegen, Nassau, Keulen als Antwerpen probeerden zich al te profileren
als geboortestad van Pieter Paul Rubens. Maar is dat wel terecht? Terwijl haar
man Jan Rubens als gevangene in slot Dillenburg zat, zocht Maria Pypelinckx,
hoogzwanger en op de vlucht, onderdak in Afspanning de Keulse Kar in
Vorselaar. Daar, in de schaduw van het kasteeldomein, schonk zij in 1577 het
leven aan een kind - niemand minder dan Pieter Paul Rubens. Lange tijd was er
twijfel over zijn geboorteplaats en oude archieven, vergeten brieven en lokale
overlevering zorgen nu voor nog meer twijfel. Rubens woonde in Keulen, en
groeide daarna op als Antwerpenaar, maar zijn eerste adem haalde hij misschien
wel op Kempense bodem. Was het toeval, of gaf zijn geboorteplek hem zijn
vurige geest en meesterlijke hand? Wie door Vorselaar wandelt, twijfelt nog
meer, dit is een uitgelezen plek waar het leven van een genie begon.

Bron: Joris Matheussen
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Hoeve Marissen

FEITEN

De langgevelhoeve van 42m lang en 11m diep van de familie Marissen
(veeboeren) werd gebouwd door “gouden Peer” Marissen. Het is een
uitzonderlijk gebouw uit 1891 met een volwaardig woongedeelte en daarnaast
stallingen en schuren onder één zadeldak met dubbele zolder. Ze is aangeduid
als bouwkundig erfgoed.

Op oude kaarten zien we dat er op deze plek al minstens 300 jaar lang een
hoeve heeft gestaan voor het huidige gebouw. Die brandde echter in 1887 af.
De paardenstal rechts vooraan was daar nog een overblijfsel van. Ondertussen
werd die door de nieuwe eigenaar heropgebouwd.

WIST-JE-DAT?

Mistflarden op een open veld werden door bijgelovige mensen weleens voor
geesten aanzien, in de volksmond werden dat “witte wieven” of “witte paters”
zoals hier op Pallaaraard.

SAGE - De witte paters

Jan Van Sant ging, op een mooie zomeravond, vrijen naar het Vroegeinde.
Toen hij over de Hulsloop in het mastbos kwam, zag hij daar twee witte paters
die hem lelijk bezagen. Jan stond paf en versteende. De paters kwamen recht
op hem af, zagen dwars door zijn lijf, schuddekopten en schreden voort naar
den Palderaard (Pallaaraard). Daar zagen ze die twee witte mannen ook. Jan
Marissen (1900-1941) hoorde zijn vet varken afgrijselijk knorren. Hij stak

zijn kop door het opkamervensterke en zag ook die twee bij zijn varkenskot
salueren en verder gaan. Hij kreeg de hik van het verschieten en kon geen voet
meer van plaats. 's Anderendaags lag het varken dood in zijn kot.




Diepdal

Overdeze omgeving doenveel verhalen en sagen de ronde. Dat had waarschijnlijk
te maken met het woeste heidegebied waar zo goed als geen bewoning was.
Er bevonden zich hier enkele bergen zoals de Traweitelberg, Drijwinckelberg,
Rauwyckelberg en de Molenberg en hier vlakbij werden grafheuvels gevonden.
Daarnaast is er echter ook een onverklaarbare vierkante kuil. Deze kuil ligt aan
de oorsprong van onderstaande sage en is nog steeds zichtbaar. Dit alles zorgde
ervoor dat de omgeving vreemd aanvoelde en dat dit een mysterieus gebied was
waar allerlei verhalen de ronde deden. 's Nachts zou je er geen mens aantreffen.

Diepdal ligt in Vorselaar ook het dichtste bij Ouwen. Dat is een oude benaming
van (een deel) van Grobbendonk. De parochiekerk van Ouwen zou zich bevonden
hebben op de plaats van de Boshovenkapel, iets verderop in Grobbendonk.

Eertijds stond hier de kerk van Ouwen. Maar de kabouterkens ondermijnden
de kerk en de huizen der stad Ouwen, bij het zoeken naar hun verloren gouden
kalf. En de steunbalken niet hecht genoeg zijnde zoo stortten de kerk en

de huizen van Ouwen in, en verdwenen diepe in den grond. Geen inwoner

van Vorsselaer zal zich ‘s avonds en vooral met Kerstmis in de nabijheid dier
geheimzinnige plaats begeven of ophouden, want, zoo zeggen ze: «'t Spookt in
't Diepdal». En uwen ongeloovigen glimlach ziende zullen ze U voort vertellen
hoe Jef en Sus op Kerstmisnacht konijntjes uit de sneeuw groeven in de
Molenheide, en hoe zij plots in de nachtelijke stilte, in 't Diepdal 't getamp van
een kerkklokje hoorden.

Bron: John Leysen, 1929

Molen

Schets door Dries Van Den Broeck

Langs het huidige Molenbergpad stond sinds 1381 een houten korenwindmolen, op
het hoogste punt van de gemeente. In het Ancien Régime was de molen eigendom
van de kasteelheren van Vorselaar, waaronder de graven Van de Werve. Als
banmolen moesten naburige boeren er hun graan laten malen en een deel afstaan
aan de eigenaars. De molen verdween in 1959, maar het bijhorende molenhuis -
de voormalige molenaarswoning - bleef bewaard en staat op de inventaris van het
bouwkundig erfgoed. Het 18de-eeuwse gebouw, zichtbaar op de Ferrariskaart
(1777), is een vrijstaand bakstenen dubbelhuis met anderhalve bouwlaag onder
een zadeldak met Vlaamse pannen. Aan de zuidoostzijde bevindt zich een klein,
nog werkend bakhuisje. Het molenhuis vormt vandaag een waardevol en tastbaar
overblijfsel van het molenverleden van Vorselaar.

In de omgeving van de molen mochten geen hoogstammige bomen gezet
worden. Zelfs na de eeuwwisseling werd deze voorwaarde nog opgenomen bij
verkoop van een woning.

De feiten in deze legende verhaald gebeurden op de Molenheide te Vorsselaer,
aan het huis van den molenaar, dat stond dicht tegen den Molenberg, waar het
volgens het zeggen der menschen ’s avonds en ‘s nachts spookt.

Bij den maalder woonde een knecht, Sis, geheeten. Sis ging op zekeren avond
naar buiten om een luchtje te scheppen. Daar ziet hij opeens, boven ‘t jonge
mastbosch een licht, een stallicht, recht op hem afkomen. Verschrikt wijkt hij
achteruit en vlucht in huis, de deur achter zich toeslaande. ‘t Was hoog tijd! Er
werd hevig op de deur gebonsd, maar Sis had er den grendel voorgeschoven.
Als men ‘s morgens ging zien, bemerkte men 't ingebrande merk eener hand in
de deur. Die hand had voorzeker Sis willen grijpen.




Info nodig?

Toeristische folders, fietsroutes, wandelroutes en nog
veel meer zijn te verkrijgen in het gemeentehuis
(Markt 14) of in de bibliotheek (Nieuwstraat 15).

200 jaar Zusters van Vorselaar - 1,5 km
Kardinaal Van Roey-wandeling - 5 km
Lovenhoek-wandeling (Natuurpunt) - 5 km
Wandel- en loopomloop - 6 km

‘Verhalen uit ons dorp’ - 6 of 14 km
Monumentenwandeling - 9 km
Schranshoevepad - 11 km

tel: 014 50 11 01
info@toerismevorselaar.be

Meer info vind je op www.toerismevorselaar.be!
Volg ons ook op:

ﬁ www.facebook.com/infovorselaar

www.instagram.com/infovorselaar
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